Oprechte
belangstelling

‘Mijn naam is Trudie de Vries en ik
doe de bbl-opleiding Helpende
Verzorging. Verleden week hadden we
een excursie naar een verpleeghuis.
We hadden de excursie voorbereid
door vooraf vragen te bedenken.

In het verpleeghuis werden we opge-
vangen door opleidingshoofd
Antoinette. Eerst mochten we haar
vragen over onze opdracht stellen.
Mijn allochtone klasgenoten vroegen
echter allerlei persoonlijke dingen,
zoals: “Vindt u het leuk om hier te
werken?”

Tk stond perplex. “Hiervoor ben ik
niet gekomen...” dacht ik bij mezelf.
Totdat ik opeens besefte dat mijn klas-
genoten werkelijk oprechte belangstel-
ling hadden voor Antoinette! Dat deed
me terugdenken aan een voorval op
mijn werk. Een collega die een paar
dagen ziek was geweest, kwam weer
terug. Ik vroeg hoe het met haar ging.
Ze zei me toen, dat ze de indruk had
dat ik dit alleen maar vroeg omdat ik
geleerd heb dat dit zo hoort. En inder-
daad ken ik het rijtje van beroepshou-
dingen nog uit mijn hoofd: betrok-
kenheid, respect, empathie, echtheid,
geduld, verantwoordelijkheidsgevoel
en belangstelling. Eigenlijk moest ik
haar gelijk geven... De belangstelling
die ik — stugge Hollander — toen
toonde, was geheel anders dan de
belangstelling van mijn allochtone
klasgenoten tijdens de excursie. Die
kwam wel uit hun hart.
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