Stil

‘Tk ben wat je noemt een stille leer-
ling. Ik zeg weinig en kom niet voor
mijn mening uit, al ben ik gelukkig al
wel iets veranderd tijdens de oplei-
ding. In de praktijk ben ik mondiger
geworden en geef ik mijn mening
sneller. Maar op school ben ik nog
altijd stil. Ik laat mijn opvattingen zel-
den blijken en vind het moeilijk om
het aan te geven als ik iets niet
begrijp. Ik klap meteen dicht als ik tij-
dens de les mijn mond open doe. Dan
kijken alle klasgenoten mij aan en dan
zie je ze denken: "Kijk eens aan, zij
kan ook praten..."

Meestal ga ik na afloop van de les
naar de docent. Die durf ik wel vra-
gen te stellen. Weliswaar met knikken-
de knieén, want ik voel me dan toch
nog best onzeker. Maar als ik de uit-
leg heb gehad, snap ik het wel. En
daar gaat het om, want het is per slot
van rekening de bedoeling dat ik mijn
diploma haal. Dat zal me uiteindelijk
wel lukken, want ik werk er hard aan.
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