Te laat

Het is tien minuten over half negen. De
studenten kijken ongedurig op hun
horloge. De docent had er al tien minu-
ten moeten zijn. ‘Het is ook iedere keer
hetzelfde liedje’, zucht een student. ‘Hij
is elke week te laat.” ‘Daar komt hij juist
aan!’ roept een ander. ‘Hai’, groet de
docent zijn studenten, terwijl hij niet
eens de moeite neemt ze aan te kijken.
Hij gaat achter zijn bureau zitten, gaapt,
bladert wat in zijn agenda en grapt:
‘Zeg, weten jullie nog waar we de vori-
ge keer zijn gebleven? Dat moeten jullie
toch weten, want jullie zijn studenten!
Als je geen zin hebt om dat soort din-
gen bij te houden, had je ook maar
docent moeten worden. Ha, ha, ha!’
‘Hij lacht ook nog om zijn eigen flauwe
grappen’, fluistert de ene student tegen
de andere. ‘En hij moet ons het goede
voorbeeld geven? Alsof zulk gedrag
geaccepteerd wordt op een stage- of
werkplek. ..’ '
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